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Onderwerp: Raadsvergadering 27 januari, agendapunt 6 
 
24 januari 2025, Tollebeek 
 

Beste fractievoorzitters van de gemeenteraad Noordoostpolder en griffie, 
 - Politieke Unie,  - CU-SGP,  - CDA, 

 - ONS Noordoostpolder,  - VVD,  - PvdA,  - Groen 
Links,  - D66 en  – raadsgriffie, 

 

Een maand geleden zag ik op Facebook deze post: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=996092945894524&set=a.143608561142971. 

Ik heb daar op gereageerd, omdat ik er erg van schrok. Het liet me daarna niet los, had het gevoel dat 
de reactie niet zoveel zin had, omdat de raadsleden die moeten stemmen het waarschijnlijk niet 
lezen. Vandaar dat ik weer in de pen ben geklommen en deze brandbrief schrijf. Ik wil degene, waar 
de mail aan gericht is, vragen de brief door te sturen naar alle raads- en partijleden. 

Iedereen die geboren wordt hier op Aarde heeft rechten. Ze staan omschreven in de Universele 
Rechten van de Mens. De drie rechten die als eerste worden genoemd zijn: ieder is gelijk, ieder is vrij 
en niemand mag een ander dwingen iets te doen wat een ander niet wil. Mooi hé? We moeten 
elkaar dus respecteren en er mét elkaar uitkomen! 

Vanuit deze URvM zijn overheden aan het werk gegaan. Van oorsprong was de overheid er om de 
burgers te helpen om met elkaar een leven te leiden zoals de burgers het onderling waren 
overeengekomen. 

Waar is het fout gegaan? 

Hoe kan het dat we tegenwoordig wetboeken hebben die dik zijn vol met dwang via regels?  

Hoe kan het dat de burgers bijna geen inbreng meer hebben in wat er in hun omgeving gebeurd? 

Hoe komt het dat iedereen klaagt over van alles en nog wat wat ze tegenkomen vanuit de overheid 
in hun leven? 
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Waarom wordt de wereld om ons heen niet steeds beter, maar glipt het gelukkige leven tussen onze 
vingers weg door toedoen van een overheid én zijn regels en wetten? 

Het antwoord kunnen we vinden in ‘geef je ze een vinger dan pakken ze uiteindelijk je hele hand’.  
De machthebbers vinden het, de macht hebben, wel prettig. Willen meer en meer, hoe mooi is het 
dat jij anderen mag dwingen onder het mom dat het ‘goed voor de ander en de samenleving’ is? Dat 
hiermee de UrvM met voeten wordt getreden, daar zwijgen ze over. 

Deze inleiding schrijf ik omdat ik las dat de raadsleden gaan stemmen over een wet die de 
burgemeester en wethouders bij bepaalde onderwerpen het alleenrecht geven, om beslissingen te 
nemen zonder dat de raadsleden daar over kunnen meebeslissen. De raadsleden geven dus hun stem 
weg, omdat er toch vertrouwen moet zijn in de burgemeester en wethouders…? (Vraag me meteen 
af of de voorstemmers ook een evenredig deel van hun salaris willen afstaan aan de burgemeester 
en wethouders. Ze nemen namelijk hun taak over, wel zo eerlijk). 

Ik ben er erg van geschrokken. Sowieso al dat er iemand is die deze wet bedenkt, maar vooral dat er 
raadsleden zijn die dit ook nog oké vinden. 

Het glipt tussen onze vingers weg…. We zijn niet vrij, niet gelijk en er zijn mensen die menen dat zij 
anderen mogen dwingen, voor anderen mogen beslissen. Dit zou naar een betere wereld moeten 
leiden, maar voor wie???? 

Niet voor mij, niet voor mijn kinderen, maar ook niet voor de raadsleden en hun kinderen en 
kleinkinderen, die thuis ook weer gewoon burger zijn met misschien andere ideeën als de 
burgemeester en wethouders of hun partij. Maar wet is wet, dus te laat, zij bepalen en jij niet meer! 

Ik wil echt vragen om verantwoording te nemen voor degene die op jullie hebben gestemd, omdat 
de burger ervanuit ging dat je hun belangen zou dienen. Wat heeft stemmen anders nog voor zin, als 
jullie je stem zo weggeven? Vertrouwen in de overheid is zeer laag bij de burgerbevolking, dus 
‘vertrouwen hebben in’ kan echt geen argument zijn. Het uit handen geven van zeggenschap over 
onderwerpen die hier in de polder spelen, is gewoon je werk verzaken.  

Het wordt steeds duidelijker dat wij als burgers onze rechten steeds harder moeten verdedigen. De 
meeste mensen laten het gebeuren. Ik kan dat niet, vandaar dat ik deze mail schrijf en jullie met 
klem vraag om NEE te stemmen tegen deze dictatoriale wet!  

Kijk bij jezelf naar binnen, in je hart, ben je nu echt zelf vóór deze wet? Kun je jezelf daarna nog in de 
spiegel aankijken, durf je bij de volgende verkiezing je nog verkiesbaar te stellen om de burgers te 
vertegenwoordigen? 

Geef je ze (burgemeester en wethouders) een vinger…. 

Bedankt voor het lezen.  
 
Vriendelijke groeten,  
 
een inwoner uit uw gemeente,  


